
De Tovenaar       
 
(Muziek: Marjolein Gijzel) 
(Tekst: gebaseerd op het gedicht van Elle van Lieshout en Erik van Os ) 
 

 

Refrein 

Ik ben een echte tovenaar 
Al lukt dat niet zo goed 
Soms tover ik een beetje raar 
En weet ik echt niet hoe het moet 
 
Couplet 1: 
 
Wil ik een sleutel dan krijg ik een slot 
Wil ik een zakdoek dan tover ik snot 
Wat is dat toch met mij 
Wil ik een kip dan wordt het zeker wel een ei. 
 
Refrein 
 
Couplet 2: 
 
Wil ik dat dan krijg ik dit 
Wil ik zwart dan krijg ik wit 
Wil ik warm dan krijg ik koud 
En alles, ja echt alles dat gaat fout. 
 
Refrein 
  
Maar wacht eens even, oh, wat dom! 
 
Nou weet ik hoe het moet 
Nou weet ik hoe het moet 
Ik tover voortaan andersom 
En dan komt alles goed! 
 
Nou weet ik hoe het moet 
Nou weet ik hoe het moet 
Ik tover voortaan andersom 
En dan…. komt alles goed! 


