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Die regenbui van gisteren 
al dat water, zag je dat? 
Heel de boel stond onder water 
van het grasveld tot aan het pad. 
En onder een plant zag ik een kikker 
die daar voor het water schuilde. 
Ik liep naar buiten en vroeg “wat doe je daar?” 
Toen zag ik dat de kikker huilde. 
 
Ik vroeg “kikkertje, waarom toch die tranen, 
ben je bang dat je nat wordt misschien?” 
De kikker vroeg “wat heeft dat er mee te maken? 
Jij hebt zeker nooit een sloot gezien! 
Nee ik huil want mijn kleinste zusje 
heeft een hele nare kwaal. 
Ze stottert, dat is gewoon niet leuk meer 
begrijp je nu waar ik zo van baal?” 
  

Refrein 
Mijn kleinste zusje stottert 

 Noemt mijn vader pa-pa-pa- pa- pa- pa 
 En als ze ’s-ochtends honger heeft 
 eet zij ba-ba-ba-ba-bananenvla 
 En haar vriendinnetje heet Ma-Marga 
 Ons hondje noemt ze Ke-ke-ke-kees   
 Maar wie stottert, spreekt geen wartaal 
 nee, stottertaal is geen Chinees. 
 
Ik zei: “wat is daar zo erg aan, 
lid zijn van de stotterclub? 
Zeg nou zelf, zij kan tenminste praten 
een goudvis zegt alleen blub-blub.” 
“Ja warempel”, zei de kikker, 
dat ik dat niet heb bedacht. 
Ik huppel snel naar mijn zusje toe 
zal zorgen dat ze straks weer lacht! 
 

Refrein (eventueel Canon) 
 

Uitloop 
Mijn kleinste zusje stottert 
Maar ik voel geen tranen meer 
Want stotter je, wat maakt het uit 
Het is minder erg dan hondenweer 
 


