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Mijn naam is Rikkie,  
Rikkie de rat. 
Zie je mijn staart  
en de haren rond mijn neus? 
Ik geef toe, ik hou van stank. 
Daarom ben ik ook een rat  
en niet zo’n saaie lapjeskat 
die lui ligt op de vensterbank. 
 
Refrein 
Iedere nacht als de mensen slapen (achtergrond oe) 
trek ik er met mijn maats op uit. 
We gaan dan lekker afval rapen 
de een zijn troep, is onze buit. 
 
Mijn naam is Rikkie,  
Rikkie de rat. 
Maak ik je bang? 
ja, jij vindt me vast vies! 
Op een grote, vuilnishoop 
eten wij graag van de grond 
goedkoop, gezellig en gezond 
In vuilnisland is alles te koop. 
 
Saxsolo Refrein 
 
Mijn naam is Rikkie,  
Rikkie de rat. 
geef dit advies 
Gooi nog meer voedsel weg. 
Ik zeg alvast, hartelijk dank! 
Dat je meer houdt van een rat 
dan van zo'n saaie lapjeskat. 
Leg schillen op de vensterbank! 
Leg schillen op de vensterbank! 
Leg schillen op de vensterbank! 
 
onderstreept is tweede stem 
 

 

 

 


