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Refrein: 
We hebben nieuwe buren 
zoiets overkomt alleen mij nu weer. 
Het zijn niet zomaar wijkbewoners 
nee, het is een stinkdierkoppel uit Sappemeer. 
 
Ze hebben ook vier kinderen 
die heten Droedel, Mulf, Dalg en Pieta-Pint 
En weet je wat het, ergste is? 
Ze stinken samen wel een heel uur in de wind. 
 
Gisteren gingen we op visite, mijn vader, moeder, zus en ik 
en omdat het daar zo zurig rook, kreeg mijn zusje plots de hik. 
“Wat is er?” vroeg pa stinkdier heel geschrokken (Bb) 
“Vind jij het soms niet gezellig hier?” 
“Nee, dat is het niet mijnheer 
Maar leg eens uit, waarom stinkt het hier?” 
 
Refrein - Gitaar Solo 
 
“Foei, dat is niet netjes, Josefien, zoiets kan je toch niet zeggen!” 
“Maar mam, je ruikt het toch zeker zelf, straks zal ik het loodje leggen.” 
Moeder stinkdier, stak haar vinger in de pot van de cyclaam  
die viel toen op de grond,  
wel honderd scherven in het rond 
en daarna opende ze pas het raam. 

 
Refrein    
          
Ze hebben ook vier kinderen 
“Die stinken ook heel verschrikkelijk hoor!” 
En weet je wat het, ergste is? 
Ze hebben het zelf echt niet door. 

 


